sinferklaas maakt gindelijk muchdnwn

SANDRA DE VLIEGH
ROTTERDAM s Zie ginds komt
de... eh, de Spido? Waterbus?
Havendienst? Watertaxi? Alles
komt er ginds aan, maar geen
stoomboot: Noa (2) en haar
zusje Mare (5) uit Rotterdam-
Schiebroek beginnen het een
beetje zat te worden. Ze wach-
ten al bijna een uur.

Moeder Judith kijkt ongedul-
dig op haar Kklokje: het is één
uur. ,,Hij zou hier om half een
zijn. Het is hartstikke leuk hoor
met al die pieten en de muziek,
maar het duurt veel te lang voor die
kleintjes.” Ze heeft haar laatste
woorden nog niet uitgesproken of er
klinkt een oorverdovende stoom-
fluit vanonder de Erasmusbrug. Sin-
terklaas! Daar is hij! Zwaaien met
die handen, zwaaien!

Er gaat een golf van opwinding
over het Rotterdamse Willemsplein,

waar het zaterdagmiddag zwart ziet"

van de kinderen én inderdaad, pie-

ten. Hij komt, hij komt! Drie kwar-

tier later dan gepland maakt Sint
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De Sint is nu ook in Rotterdam . Foto 0E RO

dan eindelijk ‘touchdown’ op Rot-_

terdamse bodem.
Het welkom is allerhartelijkst. Uit

bijna alle kelen Klinkt ‘Welkom Sin-

terklaas, welkom Sinterklaas, wel-
kom Sinterklaas in Rotterdam’. Niet
zo vreemd, want dit aanstekelijke
lied van de Rotterdamse Sinterklaas-
feverband is er vorige week op bijna
alle basisscholen in Rotterdam door
de juffen en meesters ingestampt. En

met succes, zo blijkt vandaag. Sint is

er even stil van. ,,Ik heb nog nooit
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zo'n-mooi welkom gehad,” zegt
hij met schorre stem tegen de
Rotterdamse  burgemeester
Ahmed Aboutaleb.

Het is de zestigste officiéle
intocht van Sinterklaas in Rot-
terdam. Eigenlijk is er al die
decennia niet veel veranderd.
Goed, de liedjes - deze middag
prima gezongen door kinder-
koor Prettig Weekend - Klin-
ken tegenwoordig een stuk ge-
likter en van een discopiet,
laat staan een Elvispiet (echt
waar, in een wit Las Vegas-pak
en met gitaar) hadden ze vorige
eeuw ook nog nooit gehoord. Maar
kinderen zijn nog steeds kinderen.
Net zo opgewonden en gespannen
als zestig jaar geleden.

Behalve Noa dan. Nog even en de
Kkleine meid is in het zitje voorop de
fiets bij mama langzaam in slaap ge-
dommeld. Terug naar Schiebroek.
Misschien droomt ze straks wel van
haar allereerste Sinterklaasintocht.
Dat er nog vele mogen volgen. Wel-
kom Sinterklaas in Rotterdam!
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